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JAARVERSLAG MEREDIA 2025

De Stichting Meredia zet zich actief in om mensen — ongeacht geslacht, leeftijd, culturele of religieuze
achtergrond — met elkaar te verbinden. Wij geloven dat ontmoeting en samenwerking in
laagdrempelige activiteiten de basis vormen voor wederzijds begrip. Wanneer mensen samen
optrekken, ontstaat op natuurlijke wijze ruimte voor gesprek, het delen van ervaringen en het leren
kennen van elkaars verhalen. Deze persoonlijke verhalen vormen een belangrijke bron van inspiratie
voor meer onderling respect en een open dialoog. Dit uitgangspunt geldt voor al onze activiteiten.
“Bekend maakt bemind” is niet alleen ons motto, maar ook de kern van ons handelen.

De dialoog blijft kernactiviteit

Evenals in voorgaande jaren heeft Stichting Meredia zich ook dit jaar met volle toewijding gericht op
haar kernactiviteit: de dialoog. Ontmoeting en gesprek vormen de rode draad in alles wat wij doen.

Op dit moment krijgt dit onder andere vorm in de wekelijkse naaigroep, waar verbinding, creativiteit en
onderlinge steun samenkomen in een warme en open sfeer. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor
een groep Oekraiense inwoners uit Schiedam en Vlaardingen, waarbij ontmoeting en saamhorigheid
centraal stonden.

Een belangrijk hoogtepunt was het interreligieuze - interculturele evenement op 24 mei. Dit initiatief
vormde niet alleen een waardevolle bijeenkomst op zich, maar ook een inspirerende basis voor
vervolgstappen richting verdere samenwerking en structurele dialoog. De daaruit voortvloeiende
ontwikkelingen geven richting en energie voor de toekomst.

Stadsiftar in het gebouw Het Paleis

Met groot genoegen hebben wij onze bijdrage geleverd aan de Stadsiftar, georganiseerd in het kader
van 750 jaar Schiedam.

Op vrijdag 21 maart 2025 verzamelden zich maar liefst 600 gasten in het karaktervolle gebouw “Het
Paleis”, waar de iftar in een warme en waardige sfeer plaatsvond. Wat een prachtige locatie, wat een
bijzondere ambiance — maar bovenal: wat een waardevolle ontmoeting.

Mensen met uiteenlopende achtergronden, nieuwe en geboren Schiedammers, kwamen samen vanuit
alle hoeken van de stad. Verbinding, ontmoeting en wederzijds respect stonden centraal. Een avond
die niet alleen de vastenmaaltijd markeerde, maar vooral de kracht van samenleven in diversiteit
onderstreepte.

Stichting Meredia

Smetanalaan 110 ¢ 3122 HR Schiedam ¢ T0O10 2730727 « M 06 — 30394289 e rita
@meredia.nl « www.meredia.nl



http://www.meredia.nl/

=

STICHTING

MEREDIA

MEER RESPECT EN DIALOOG

Projecten

Schiedam 750 viert: Geloof in Schiedam, De Olijfboom

Op 10 april was er een overleg in de moskee aan de dr. Schaepmannsingel. Dit vormde de eerste
aanzet voor de activiteit. We spraken daar over: welk symbool zou kunnen staan voor Geloof in

Schiedam.
De Olijfboom is gekozen als symbool voor geloof in Schiedam, met

de olijftak als symbool voor de vrede.

Op 24 mei vond er in het kader van Schiedam 750 iets bijzonders plaats: een indrukwekkende viering
van verbinding, geloof en gemeenschap. Tijdens het evenement ‘Geloof in Schiedam’ werd een
eerste grote stap gezet richting een duurzaam platform dat culturen en religies in onze stad met elkaar

verbindt.

De middag begon met inspirerende woorden van wethouder Biekman en de heer Karamaglhoglu,
gevolgd door een krachtig optreden van stadsdichter Kershawn Rijssel, die met zijn gedichten de
toon zette voor een dag vol betekenisvolle ontmoetingen.

Centraal stond de verscheidenheid aan geloofsovertuigingen in onze stad. Maar liefst 14
verschillende denominaties gaven een inkijkje in hun geloof, hun tradities en de waarden die hen
verbinden met de samenleving. Het was een prachtig mozaiek van spirituele expressie en wederzijds
respect.

Het podiumprogramma bood ruimte voor verwondering en verdieping. Robert Berns gaf een boeiende

Stichting Meredia

Smetanalaan 110 ¢ 3122 HR Schiedam « T 010 2730727 « M 06 — 30394289 e rita
@meredia.nl « www.meredia.nl



http://www.meredia.nl/

N

STICHTING

MEREDIA

MEER RESPECT EN DIALOOG

uitleg over de Sjofar, de draaiende derwisjen verzorgden een betoverende workshop en onder leiding
van Willemijn Van Der Nolk van Gogh konden aanwezigen deelnemen aan een

demonstratie sacrale dans — een ervaring die letterlijk en figuurlijk de aanwezigen in beweging
bracht.

Het was een dag vol ontmoeting, verwondering en verbinding: een waar feest van religies.

Stadsdichter Kershawn Rijssel, verwoordde wat echt luisteren betekent:
Luister naar je hart
Luister naar je stem
Luister naar de mens
Luister naar de samenzang

Op 3 juni kwamen we opnieuw samen, ditmaal in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, om
gezamenlijk terug te blikken, foto’s te bekijken en nog even na te genieten van deze bijzondere dag.

Oekrainers in Schiedam

Voor Oekraiense families zijn dit intens verdrietige en onzekere tijden. Juist in zulke omstandigheden is
het van onschatbare waarde om elkaar op te zoeken — om samen te komen, samen te lachen en voor
even ruimte te maken voor lichtheid.

Het zijn die ogenschijnlijk kleine momenten die een groot verschil maken. Momenten die kracht geven,
hoop voeden en het hart even laten ademhalen.

Daarom brengen wij regelmatig een groep Oekrainers bijeen voor een warme ontmoeting vol
verbondenheid en menselijkheid.

Op woensdag 10 december speelden we samen het traditionele Sinterklaas-dobbelspel — een oer-
Hollands spel vol humor, verrassingen en vrolijke chaos. Wat volgde was meer dan alleen een spel: het
werd een avond van oprechte lachsalvo’s, gedeelde verhalen en een gevoel van samenzijn dat nog
lang bleef hangen.
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Juist in moeilijke tijden blijkt hoe krachtig eenvoud kan zijn.

Culturen en hun dranken in het Jenevermuseum Schiedam

Het Jenevermuseum in Schiedam heeft een bijzondere expositie gemaakt over culturen en hun
dranken.

In deze tentoonstelling staat de vraag centraal hoe verschillende landen en tradities omgaan met
drankrituelen en verhalen die daarbij horen.

Ter voorbereiding op de expositie kwamen twee medewerkers van het Jenevermuseum op bezoek bij
Mariia in Vlaardingen. Zij gingen daar in gesprek met de Oekraiense gasten en vrijwilligers over hun
eigen cultuur, gebruiken en tradities rond eten en drinken.

Opening van de expositie

Op 12 november is de expositie feestelijk geopend in het Jenevermuseum in Schiedam. Het was
bijzonder om terug te zien hoe de verhalen, voorwerpen en foto’s van een twaalftal landen
samenkwamen in één tentoonstelling.

De expositie laat zien hoe rijk en divers dranktradities kunnen zijn.

Van feestelijke rituelen tot momenten van bezinning, alles kreeg een plek.

Voor onze Oekraiense gasten was het een herkenbare en tegelijk nieuwe ervaring, waar zij zich gezien
en gehoord voelden.
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Samen creatief met kleding in wijkcentrum De Brug

ledere dinsdagochtend komt een vaste groep van ongeveer acht dames samen in wijkcentrum De
Brug. In een rustige, warme en gezellige sfeer werken zij met toewijding aan kleding en textiel. Het is
meer dan alleen samen naaien; het is een moment van ontmoeting, creativiteit en verbondenheid.

Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan nieuwe kledingstukken en krijgen bestaande items een tweede
leven. Een losse zoom wordt zorgvuldig hersteld, een broek wordt ingenomen, of een kledingstuk dat
net niet meer goed past wordt aangepast tot het weer met plezier gedragen kan worden. Met
vakmanschap en aandacht wordt ieder stuk met respect behandeld.

Zo dragen we niet alleen bij aan duurzaamheid en hergebruik, maar ook aan bewust omgaan met
materialen en middelen. Samen geven we vorm aan een praktische invulling van circulariteit, waarbij
kwaliteit, zorg en samenwerking centraal staan. Een waardevol initiatief dat laat zien hoe kleine
handelingen een groot verschil kunnen maken.
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We blijven in de buurt

Sinds jaar en dag hebben we een werkgroep “wonen in de buurt” gehad. Vorig jaar moesten we
daarmee stoppen omdat we, vanwege de wet op de privacy, niet meer in contact gebracht werden met
nieuwe schiedammers. Heel jammer, maar hoe mooi zijn de onderstaande berichten die gaan over de
gezinnen die we begeleid hebben en die zo mooi doorgroeien in Schiedam.

Een bericht van Taco en Lou

2025 was een bijzonder jaar, er is zoveel gebeurd. “Ons" gezin (een Syrisch stel met 2 jonge kinderen)
heeft dit jaar de Nederlandse nationaliteit ontvangen! Het was zo’n mooie plechtigheid, vol hoop en
vreugde. Mooi om te zien hoe zij zich vestigen en aarden op Schiedamse bodem, soms met horten,
stoten en onbegrip, maar vaak genoeg verassend soepel en makkelijk. Het zijn dan ook heel open,
jonge, leergierige mensen die vol gaan voor een bestaan aan deze kant van de wereld, hoewel ze ook
veel hebben achtergelaten.
Er is zo veel gebeurd: zij heeft haar rijbewijs gehaald en gaat van A1 naar A2 en B1 met de taallessen,
hij werkt als ZZP-er en opent dit jaar z'n eigen kapsalon in de Hoogstraat. De oudste zoon van 9 is een
lieve, pientere knul die werd verkozen tot beste voorlezer van de klas en de jongste gaat sinds deze
maand naar groep 1 en is een heuse doerak! De vader van het gezin heeft voor het eerst in 13 jaar zijn
moeder weer gezien en zo zijn er nog wel wat feestelijke lichtpuntjes geweest. Zo fijn!
We zijn echt vrienden geworden en ik wil dan ook Rita en "in de buurt" hartelijk bedanken.
Ik denk wel eens dat wij meer van hen leren, dan zij van ons. Wat toch de intentie was toen we ons
meldden bij Rita met haar “in de buurt” project van Meredia - dat wij ze wegwijs gingen maken in de
Nederlandse gebruiken en gewoonten. Hun gastvrijheid, de openheid, de gezelligheid, het is echt een
feest dat wij ze hebben leren kennen. Bizar hoe wij alles plannen met een agenda in de hand en zij
gewoon langsrijden (in de auto weliswaar) om heerlijk eten langs te brengen of we spontaan weer eens
bij hen aan tafel aanschuiven, al dan niet voor de iftar of “gewoon” doordeweeks.
We zijn nog steeds bevriend en worden soms tante & oom, soms mevrouw & meneer en Soms gewoon
Lou en Taco genoemd. Wij voelen ons gezegend met de verbinding met deze “Nieuwe
Schiedammers”! |k gun het iedereen.
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Lou en Taco
Een bericht van Fatma en Lenie

Hieronder het stukje over de bevindingen van het gezin, geschreven door Fatma. Lenie begeleidt hun
via het project ‘wij blijven In de buurt’.

Mijn naam is Fatma en ik schrijf deze brief net als een eerdere brief die ik nu bijna ieder jaar schrijf aan
mijn tante Rita.

Ik heb een dochter die Lina heet en mijn man heet Murat. Samen hebben wij de afgelopen jaren veel
mooie dingen bereikt, vooral in 2024 en 2025.

Murat heeft zijn Nederlandse taalcursus afgerond en heeft nog steeds een vast contract op zijn werk.
Hij werkt met veel plezier bij Het Paleis en is daar erg tevreden.

Hij krijgt binnenkort een permanente status.

Ik heb de Nederlandse taal afgerond tot niveau B1 en ik volg nu de opleiding Zorg en Welzijn. Ik ga met
veel motivatie en energie naar school. Op 2 februari begin ik met mijn stage. Ik ga werken met ouderen
met dementie die zichzelf niet goed kunnen verzorgen. Het is soms zwaar werk, maar stap voor stap
gaat het steeds beter.

Mijn tante Lenie ondersteunt mij heel erg in mijn studie. Ik hou veel van haar, omdat zij de eerste
Nederlandse persoon is die wij in Nederland hebben leren kennen. Ze heeft ons met veel dingen
geholpen die wij nog niet wisten toen we net in Nederland waren.

Mijn dochter Lina gaat nu naar groep 2 op de basisschool. Ze spreekt Nederlands ongelooflijk goed,
bijna net als Nederlandse kinderen. Ik ben ontzettend trots op haar.

Wij zijn een gezin dat veel van elkaar houdt en ook van andere mensen houdt. Ik wil afsluiten met een
zin die ik belangrijk vind:
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Fatma, Lina en Murat

als je het moeilijke niet tegenkomt, bereik je het makkelijke ook niet.
Financiéle middelen
Onze werkzaamheden zijn ons mogelijk gemaakt dankzij de financiéle ondersteuning van:
Gemeente Schiedam
Fonds Kerk en Wereld

Stichting Haella
Platform Wijdoenmee

Hartelijk Dank
Toekomst stichting Meredia:

Stichting Meredia blijft zich met overtuiging inzetten voor verbinding, dialoog en maatschappelijke
betrokkenheid. Wij bouwen voort op de weg die wij al jaren bewandelen: omzien naar mensen, het
gesprek aangaan en ondersteuning bieden waar dat nodig en mogelijk is.

Onze inzet richt zich niet alleen op het hier en nu, maar ook op de toekomst. Wij blijven werken aan de
oprichting en versterking van een interreligieus platform, waarin ontmoeting, wederzijds begrip en
samenwerking centraal staan. Vanuit dit platform willen wij actief bijdragen aan een inclusieve
samenleving waarin interculturele en interreligieuze verbinding vanzelfsprekend is.

Waarbij we zoeken samen met het BurgerKennisNetwerk naar wegen om Vluchtelingen een welkom te
heten in Schiedam en de mensen op weg te helpen naar een nieuwe toekomst.

Met energie, visie en toewijding blijven wij ons steentje bijdragen — samen bouwen aan een toekomst
waarin respect, solidariteit en verbondenheid de basis vormen.

Rita van der Eijk-Lamein

Stichting Meredia

Smetanalaan 110 ¢ 3122 HR Schiedam ¢ T010 2730727 « M 06 — 30394289 e rita
@meredia.nl « www.meredia.nl



http://www.meredia.nl/

